Datum: 04 september 2025
Kenmerk: LI3/EESC/MKOX

Geachte leerling en ouder/verzorger,

Op maandag 22 september aanstaande zullen de leerlingen van 3° klas die vanaf
vandaag levensbeschouwing volgen (3H3, 3A1, 3A2 en 3A3) traditiegetrouw een bezoek
brengen aan een aantal kerken en een moskee in de buurt. Dit doen wij in het kader van het
vak levensbeschouwing en het vormt een verplicht deel van ons lesprogramma. Met deze
gemeenschappen bestaat al jaren een warme band en hebben wij goede educatieve
ervaringen. Deze bezoeken worden in de les voorbereid en leiden tot een verslag dat
beoordeeld wordt.

Een aantal zaken zijn belangrijk om te weten:

* Voor dit bezoek is een fiets verplicht.

* Het wordt op prijs gesteld als uw kind gepast en niet te uitdagend is gekleed.

* De leerlingen worden om 8:30 uur op de fiets bij school 6f om 8:50 hij de
startlocatie verwacht. De route en het adres staat in magister aangegeven.

* Leerlingen hebben - naast eventuele regenkleding- een etui met pen en potlood

nodig.
* De leerlingen mogen een telefoon meenemen om de weg te zoeken. Bij het bezoek

is de telefoon in de tas en op school in de kluis.

* Na het laatste bezoek fietsen we naar school om daar nog één lesuur aan
opdrachten te werken. Tussendoor houden de leerlingen op school (lunch)pauze en
mogen geen supermarkt bezoeken.

* Het programma duurt tot 12:50 uur. Na de grote pauze volgen de leerlingen de
lessen overeenkomstig het rooster.

* De klassen worden begeleid door mw. van Dungen, dhr. van der Velden, dhr.
Simons, dhr. van der Zwan en dhr. Weeda.

Mocht u verdere vragen hebben, dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,

Pieter van der Zwan en Feike Weeda
docenten levensbeschouwing
feikeweeda@huygenslyceum.n



